
Beste lezers, 

 

Bijna 2 jaar lang  heb ik wekelijks een artikel op mijn site van bezoek Wanroij.nl geplaatst.  

De artikelen werden op meerdere bezoeksites geplaatst. De artikelen betroffen steeds heel 

verschillende onderwerpen.  

Ik heb met veel plezier aan de artikelen gewerkt. 

 

Vaak betrof het onderwerpen waar ik me,  emotioneel of anderszins, bij betrokken voelde.  

Er gebeurt veel in de wereld dat de moeite waard is om aandacht aan te schenken.    

We leven in een boeiende tijd, maar ook een tijd die veel bedreigingen met zich meebrengt. 

 

Ik ga me het komende half jaar op een aantal andere zaken richten, die zich niet zo goed 

verhouden tot het wekelijks schrijven van een artikel. Daarnaast hoop ik  in deze periode van 

distantie tot de wekelijkse druk van schrijven, de “schrijfaccu” weer op te laden.  

 

Ik dank jullie voor het lezen van mijn artikelen.  

Ik waardeer dat ten zeerste. 

 

Zeer waarschijnlijk neem ik t.z.t. de schrijfdraad weer op. 

 

Henk Geene 

Mei 2016 


